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Türkiye'de serbest ticaret bölgeleri kurulması için hazırlanan tüzükte, bu bölgelerin resmi veya özel kişilerce işletilmesi öngörülmektedir. 
Tüzükte, serbest bölgede yapılacak her türlü demiryolu yol. inşaat tesis ve teçhizatın serbest bölge idare - since yaptırılacağı kaydedilmekte. 
ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu işlerin de özel sektöre devredilebileceği belirtilmektedir. Tüzüğün bu konudaki hükmü şöyledir: 

"Bu işlerin hangi idarelerce yaptırılacağı. mevcutların veya yeniden kurulacakların işletmelerinin resmi, veya hususi müessese veya işletme te- 


1976 Yılı Bütçesi 


Bütçe Açığını Kapatmak İçin, Yatırım ve Cari Harcamalardan K ısıntı Yapılacak. 

1976 Mali Yılı'nın ilk altı ayındaki gelişmeler dikkate alınarak yapılan tahminler, Bütçe'nin 32.4 milyar lira açık vereceğini ortaya 


koymaktadır. 


Bütçe uzmanlarına göre, Bütçenin gelir kalemleri öngörülenin 14.720 milyon lira altında gerçekleşecektir. Buna karşılık, yıl içinde getirilen yüklerin de eklenmesiyle, Bütçe Kanunu' ndaki tüm harcamaların yapılması halinde, harcamalar 17 .497 milyon lira artmış olacaktır. 
ma Bütçe gelirlerinde beklenen 426 milyon liralik az gerçekleşmeyle birlikte, 1976 Mali Yılı 


32.4 
Milyar Lira Açık Verecek 


Bakanlar Kurulu'nda Görüşü 
Serbest Bölgelerin Özel Kişiler Öngörülüyor. 


işletilmesi 


şekkülerinden hangisine tevdi olunacağı hükümetçe tayin ve tesbit olunur. 
Serbest bölge kanunu ile bahsedilen haklardan faydalanmak suretiyle hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesine Hükümetce müsaade edilecek serbest bölgelerde vücuda getirilmesi gerekli her nev'i imalat. 
tesisat, inşaat ve teçhizatın plan ve projeleri hükümetçe tetkik ve tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

İlk uygulamanın muhtemelen 
Yumurtalık- İskenderun arasında baş-İayacağı bildirilen serbest bölgelerin çevresi, duvar veya dikenli tel ile çevrilecektir. Alınan bilgiye, göre 


Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkili - leri Yumurtalık- İskenderun bölgesine giderek burada keşif yapmışlardır. 

Tüzükte, serbest bölgeye girişi ve çıkışların zabıta ve gümrük idarelerince kabul edilen kapılardan yapılacağı ve giriş çıkışlarda pasaport aranmayacağı belirtilmekte, bu bölgeye girişlerin mahalli gümrük teşkilatının en yüksek amirliklerinden alinacak imzalı kartlarla olacağı kaydedilmektedir. 

Serbest Bölge Tüzük Tasarısı'nın 
2'nci maddesinde bu bölgelerde Serbest Bölge Kanunu'nun gösterdiği istisnalar dışında bütün Türk mevzuat 


len Tüzük Tasarısında 
Tarafından 


hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Serbest Bölge Kanunun'da ise, çalışma hayatı ile ilgili yasaların serbest bölgede uygulanmayacağına ilişkin bir hüküm yoktur. 

Buna karşılık, Gümrük ve Te - kel Bakanı Orhan (Öztrak'ın. grev uygulamasının serbest bölgede olmayacağını belirtmesi. tüzük tasarısı- nın bu hükümünün Bakanlar Kurulu" 
nda değiştirildiğini ortaya koymaktadır. 

Tüzük Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra Danıştay tarafından onaylanacak ve hemen uygulamaya konulacaktır. 


Kat- 
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Bütçe açığı 32.4 milyar liraya çıkmıştır. 


Bütçe açığını kapatmak için yatırım ve cari ardi il m il x [La , harcamalarda bazı kısıntılara gidilmesi için ça- le gil di FE 


lışmalar yapılmaktadır. Konuya dit transferler in bir bölümünün bu nedenle bekletildiği kaydedil - mektedir. 

Ancak, alınacak bütün tedbirlere rağmen Bütçe açığının İ0 milyar tiranın altına indir ilmesinin güç olacağı ifade edilmektedir. Bütçe har - camalarında öngörülen fazla artış olması, yan ödemeler ve emekli ikramiyeleri gibi yeni yükler kadar, kamu, iktisadi teşebbüslerinin kaynak yetersizliğini gidermek için yapılan transferlerin önemli büyüklere ulaşmasından etkilenmektedir. 

Bu arada yatırım harcamalarında kısıntıya gidilmesinde önemli sorunlarla karşılaşıldığı belirtilmektedir. Özellikle savunma giderlerinde önemli ölçüde kısıntı yapıldığı öne sürülürken, | 


1sa sürede eviniz hazır 


İki yatak odası, geniş salonu olan 
55,5 m2 üzerine 

kısa zamanda kuruluveren bir ev bu. 
Prefabrik YTONG Konutlarından. 


Elemanları fabrikadan hemen alır yıllar boyu sürecek rahat bir yaşam sağlarsınız. 


ian Bakanlığı'nın Bütçe "den yaptığı transfer- Yazın serin, kışın ılık günler yaşarsınız YA erde ayrıcalık yaptığı iddia edilmektedir. YTONG konforu içinde. / 
| 
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| Sayın Üyelerimiz: Çok yönlü tasarruf” s j 
Havale ücreti ödemeden aidat borçlarının TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş. 7 © aşağıda gösterilen banka hesap numaralarına ö- MALİYE CAD. DEMİRCİLER SOK. a © i denmesi yeterlidir” MÜHENDİSLER HAN KAT 1 bə 5? 


BANKA HESAP NUMARALARI : KARAKÖY - İSTANBUL Tel. : 45 41 18 


Yapı ve kredi .Beyoğlu şb:920290/4 
İş Bankası Pangaltı Şb :696, 
Akbank Osmanbey şb :4118 


NOT: Zamanında ödenmiyen aidatlar gecikme cezasıyla birlikte icra yolu ile tahsil edileceğinden, üyelerimizin bir an önce aidat borçla - rını, böyle bir işlemi gerektirmeden yatırmaları rica edilir. 
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Sahibi İ.M,O Adına 
Ertuğrul TIĞLAY 


Yazı İşleri Müdürü 
Zeki ERGİNBAY 


Teknik Sorumlu 


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN YAYIN ORGANIDIR. ISTANBUL ŞUBESİ . Sİ TARAFINDAN YAYINLANIR. 
ADRES: HALASKARGAZİ CAD.309/3 OSMANBEYZİSTANBUL. TELEFON. 48 36 42-47 96 57 ? 


DİZGİ: TEKNİK GÜÇ. BASKI: “Eitim MATBAACILIK 26 38 07 
ÖĞRENCİLERE 50 TL BÜTÜN ÜYELERE PARASIZ GÖNDERİLİR. 15 GÜNDE BİR ÇIKAR 


İLAN KOŞULLARI: TAM SAYFA 5000.- YARIM SAYFA; 25 ÜRESİ Fİ IKO : TAM SAYFA 5000. - : 2500 TL'DIR. YAYINLANMA S DEĞİŞTİRMEKTEDİR. GENİŞ BİLGİ ODADAN ÖĞRENİLEBİLİR. BASILIŞ TARİHİ: 1976 5: 


, 
> 


“ r > 


4 


Eliz ANAYASAYA 
ZAYĞGILIYIZ l- 


korkunun ecele faydası yok ! 


Nezihi KARAHASAN 


İMO İST. ŞB. YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ 


Geçtiğimiz son bir aylık süre içinde, ülkemiz ve halkımızın geleceği açısından son derece önemli olaylar yaşadık. 
Baskı ve terörü yasal bir kurum haline dönüştürmek için çıkarılmak istenen faşist DGM Yasası, demokratik kuruluşların kapısına mühür vurulması, yakın tarihimizde hiç görülmemiş bir şekilde halkın oylarıyla işbaşına gelen yurtsever bir Belediye başkanının görevinden alınması ve sıkıyönetim ilân etme çabaları... 


Bütün bunlar elbette ki belli bir anlamı ifade etmektedir: ülkemizin tekrar insanlık düşmanı iğrenç faşizmin, 12 Mart faşizminin karanlıklarına sürüklenmek istenmesi... Bu durum,tekelci sermayenin, halkımızın yükselen kurtuluş mücadelesinden duyduğu endişe ve korkunun büyüklüğünü gösteriyor. Gerçekten de bütün değerlerin yaratıcısı emekçi halkımızı bu nimetlerden mahrum ederek, onları işsizlik, pahalılık, baskı ve sömürü düzenine mahkum eden bir avuç parababasının siyasal egemenliği, ekonomik, siyasi ve tarihsel bir kaçınılmaz zorunluluk olarak kendi alternatifinin, yani geniş bir devrimci demokratik halk muhalefetinin gelişmesine yolaçmıştır. Başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm çalışan halk kesimleri, öğretmenler, memurlar, teknik elemanlar, yoksul köylüler, öğrenciler gelişen süreç içinde gerçek düşmanlarının bir avuç tekelci patronun yönlendirdiği azınlik yönetimi olduğunu, hiç bir hakları olmadığı halde "yoğurdun kaymağını" onların yediğini hızla kavramaya ve sorunun özünde siyasal iktidar ve düzen meselesinin yattığını görmeye başlamışlardır. 


Ve yine bunu tamamlıyan önemli bir gelişim: tüm çalışan, alınteriyle geçinen çeşitli halk tabakalarının işçi sınıfımızın etrafından kenetlenmesi, mücadelenin ekonomik ve demokratik platformdan siyasi platforma dönüşme eğilimi, tekelci sermayeyi alabildiğine korkuttu, -hırçınlaştırdı... 


2 Özellikle, baskı ve terör aracı olarak kurulmak istenen 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Yasasına karşı işçi sınıfı- 
— mızın -yeterli ve kararlı bir önderlikten tamamen yoksun bıra- 
— kılmasına rağmen- gösterdiği fedâkârca direniş azmi ve cesaret, tekelci patronları "çileden çıkardı" Fakat, işçi sınıfının ve e- 
— mekçi yığınların mücadelesini, yakından tanıdığımız o yüzyıllık — reformizmin sahte vaadlerinin kuyruğuna takarak "yokuşa sürme- 
— ye" çalışan, 12 Mart faşizminin "kuş sütü ile karşılanan" methi- 
— yeci "büyük misafirlerinin" (!) daha işin başında "beyaz bayrağı çekmeleri" burjuvazinin pervazsızca saldırmasına, küstahlık D! Şeye) “lli alışa” : , 


ve cesaretini arttırmasına başlıca yan etken oldu, Anti-faşist potansiyelin gerçekten mübagalasız bir şekilde son derece yüksek boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, bunun anti-faşist kitle eylemleri için doğru bir önderlikle kullanılamaması sonucu, hepimizin bildiği gibi yoğun ve görülmemiş bir biçimde işçi kıyımı başladı. Bunu, faşist DGM Yasasına karşı direnen tüm yurtsever ve devrimci öğretmenlerin güçlü kitle örgütü TÖB-DER'in kapatılması ve diğer demokratik kuruluşlar hakkında da halen devam eden soruşturmaların (!) açılması izledi. Arkasından yakın zamana kadar egemen sınıfların "çok değer verir" göründükleri halkın oylarıyla işbaşına gelen, geniş emekçi yığınların desteğini kazanmış yurtsever Belediye Başkanı Vedat DALOKAY"In görev - den alınması (!) kararı geldi... 

Tüm bu girişimler, yöneten sınıfın artık kendi yaptığı kanunları bile hiçe sayarak, onları pervasızca yırtıp atabilecel ğini, sömürü ve soygun iktidarlarını biraz daha fazla sürdürebilmek için hertürlü zor ve terör yöntemlerine başvurmaktan kaçınmıyacağını, bir türlü görmek istemiyen "sosyal miyop"lara bile gösterecek bir nitelik taşımaktaydı. 


Evet tekelci sermaye, bir yandan "Ege sorunu, Hora, vs." 
gibi günlük sun'i sorunlar ortaya atarak, hergün "fabrika yapan fabrikaların" temellerini atarak (') kitlelerin dikkatlerini başka yöne çekmeye, yarattığı toz-duman bulutu içinde "ayıbını" 


` (yolsuzluk, rüşvet, vurgun ve sömürüyü) gizlemeye çalışırken; öte 


yandan da kendisi için "cennet" anlamını taşıyan bu düzenin bir gün mutlaka sona ereceğini bilmenin verdiği panik ve dehşet içinde alabildiğine saldırıyor... Halkımızın bağımsızlık, demokrasi ve kurtuluş mücadelesinin hızla gelişmesi, siyasi iktidara ve ülkeyi yönetmeye aday olan maddi bir güce dönüşmeye başlaması parababalar ının yönetimini titretiyor, onlara derin bir korku veriyor, hergeçen gün baskı ve terörü daha da arttırmalarına neden olan bir korku... Ama korkunun ecele faydası yok!. . Çünkü tarih daima iyiden, güzelden haklıdan yana... Ve şimdiye dek insanlık, tarihin ileriye akışını durduracak hiç bir güce tanık olmamıştır. 


Baskı ve terör, hiç bir haksız yönetimin kaçınılmaz sonunu engelleyemez. Olsa olsa, ancak bir süre geciktirebilir. 
Zaten kapitalist sömürü ve zulmün sürdüğü bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de sermayenin amacı budur: " kaçı - nılmaz sonlarını" biraz daha geciktirebilmek için daha fazla baskı, daha fazla terör! Ama... korkunun ecele faydası yok! 
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AKİM SINIFLARI, YENİ TERCİHLER PE- 
)ŞMAKTA, BAŞTA İŞÇİ SINIFI OLMAK Ü- 
ÜM ÇALIŞANLARA KARŞI DİZGİNLENMEMİŞ İİRSLA SALDIRMAKTA VE EN KÜÇÜK DEMOK-RATİK HAK BİLE "HÜRRİYETÇİ PARLAMENTER DE-MOKRATİK REJİM" İN SELAMETİ İÇİN GASPEDİL - MEK İSTENMEKTEDİR. 


” 


Turkiye Emperyalist-Kapitalist sisteme bağımli yarı sömürge bir ülkedir. Bu itibarla Emperyalizmin sistem olarak içine düştüğü sürekli buhran daha yoğun ve sert biçimiyle ülkemize yansımaktadır. 
Gün geçtikçe derinleşen buhran ülkemizdeki sınıf ı ilişki ve çelişkilerini etkilemekte sınıflar ayırımı 
1 berraklık kazanmaktadır. 
Bu gelişim içinde ülkemiz hakim sınıfları; yeni tercihler peşinde koşmakta başta işçi sınıfı ol- 
© § maküzeretüm çalışanlara karşı dizginlenmemiş bir — İB hırslasaldırmaktave en küçük demokratik hak bile "Hürriyetçi parlamenter demokratik rejim"in selameti için gasbedilmek istenmektedir. 
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NASIL BİR ÜLKE ÖZLEMİ ? 

b“ 
| Kendilerini "Rejimin ve ülkenin teminatı" sa- 
i yan uluslararası tekellerin işbirlikçisi yerli tekelci sermaye çevreleri nasıl bir ülke ve nasıl bir rejim 

özlemektedirler? 
Bu soruya açıklık kazandırabilmek için Tür- i kiye-AET ilişkileri konusunda AET yanlısı tekel — Ẹ sözcülerinin basın toplantısında söylediklerine bir A göz atalım. 
1 "Türkiye-AET ilişkileri, hem ekonomik ve 
: hem de politik yönden büyük önem taşır. İki taraf arasında ekonomik ve politik yönden "tam birleşmeyi" amaçlayan köklü bir tercih söz konusudur z Emperyalizmle tam birleşmeyi önerenler bu ihanetlerini "tarihi geleneklerimize" bağlamakta ve şöyle devam etmektedirler. "İdeoloji tartışmalarının ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü yönünden tehlike - ı li sayılacak beyutlara ulaştığı bir dönemde AET ülj keleriyle ilişkilerin geleneksel dostluk güven ve 

onlayış içinde devam ettirilmesinde büyük yararlar 

vardır." Görüldüğü gibi ülkemizin yarı sömürge 

| olmasını dahi yeterli görmeyip sömürge statüsüne 
È geçirmeyi isteyen -tam birleşmeden bu kastedilmek- 

İİ tedir- ve bunu tarihi geleneklerimize bağlayanlar daha sonra ideoloji tartışmalarının ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit ettiğini söylemektedirler. Bu iki sav birleştirildiğinde şu anlam açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır: 


İ-Emperyalizmle "tam birleşme" yerli tekellerin çıkarlarınadır. ,, 
— 2-Yerli tekellerin çıkarları ulusal çıkarlarla eş İğ anlamlıdır. 
f -igi sınıfımızın ve tüm çalışanların yükselen Sİ bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi tekelci bur-Sİ fovazinin çıkarlarını tehdit etmektedir. 
1 y 4-Tekellerin çıkarlarını tehdit eden bu hareket 
| — ulusal bütünlüğü ve ulusal çıkarları da tehdit et- 
| mektedir. 


Te - Görüldüğü gibi burjuvazi olayları kendi ide- 
)  olofisinin oturduğu aristo mantığına göre çözümle-È mektedir. Kendi teslimiyetçi ve işbirlikçi eğilimalkımızın genel eğilimi imiş gibi göstermekrkiyenin AET'de tepki yaratacak yeni for- 
“ortaya çıkmasında şimdilik herhangi bir ə tedir. Sermaye sözcüleri ül-Emperyalizme parsellenmesirii 


protokolla sağlayamazlursa yerine geçecek A. I SONN S i i . PRA 
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KENDİLERİNİ "REJİMİN VE ÜLKENİN TEMİN SAYAN VE VATANIN BÖLÜNMEZLİĞİ, ULUSAL ÇIKARLARI, VS, EDEBİYATI YAPAN SAYIN ÖZEL TEŞEBBÜSCÜLERİMİZ, HİÇ BİR TARTIŞMANIN YA-PILAMADIĞI, HALKIMIZIN ÇIKARLARI DOĞRUL-TUSUNDA HİÇBİR EYLEMİN ORTAYA KONAMA-DIĞI BİR ORTAMIN ÖZLEMİNİ DİLE GETİRMEK-TED İRLER. 


TEKELCİ SERMAYE NE 


Hasan TAŞAN 


(İMO YÖN. KUR. ÜYESİ) 


yöntemler önermekte ve şöyle demektedirler. 
"Gümrük birliği yerine serbest mübadele bölgesi esasına dayalı yeni bir işbirliği talebi", 


SERBEST BÖLGELER 


Böylece kontrolümüzden tamamen çıkacak uluslararası tekellere açık ve ülkemizde geçerli yasaların önemli bir bölümünün uygulanamadığı -başta gümrük kısıtlamaları olmak üzere- serbest bölgeler oluşturulacaktır. 

Yerli tekeller Emperyalizme peşkeş çektikleri ülkemizin bu kadar ödünle de kalmasını arzu etmemekte ve şöyle demektedirler: 

"Türkiye yalnız isteyen ve yük olan bir ortak durumunda değildir. Ekonomisini kalkındırmak için topluluk teknoloji ve sermayesine ayrıcalıklar tanımalıdır. Bunlar: 

İ-Altyapı için AET girişimlerini ve sermayesini destekleme, 

2-Kalkınma stratejimize ve planlarımıza uygun teknoloji getirmede AET sermayesine uygulanacak 


.ÖZEL koşullar- teşvikler ve ÖZEL bürokrasi tesbit 


etme, 
3- Turizm, ulaştırma ve servis kollarında teşvik ve kolaylıklar tanıma olarak özetlenebilir", 

İşte kendilerini "rejimin ve ülkenin teminatı" sayan ve vatanın bölünmezliği, ulusal çıkarlar v.s edebiyatı yapan sayın özel teşebbüscülerimizin son derece açık görüş ve niyetleri. 

Bu yerli tekellerin sözcüleri halkımızı geri zekalı ve aptal olarak görüyorlar ki, bütün bu işbirlikçi ve ülkemizi Emperyalist tekellerin açık pazarı haline getirme gayret ve önerilerine rağmen bildirilerini şöyle sonuca bağlıyorlar: "Görülüyor ki konu Milli'dir ve Milli bir tutuma muhtaçtır". 


YÜKSELEN İŞÇİ SINIFI 
HAREKETİNİ 


NASIL GÖRÜYORLAR ? 


Tekelci büyük burjuvazi ülkemizle Emperyalizm arasındaki ilişkileri kendi komisyoncu gözüyle değerlendirirken yükselen işçi sınıfı hareketi karşısında aldıkları tavırlarıda enteresandır. Şöyle diyor tekelci sermaye sözcüsü: 

"Bir kısım işçi teşekkülleri ideolojik payeler - le şvurlubir şekilde hürriyetçi parlamenter demokratikrejime cephe alırken diğer bir kısım sendikalar kendi varlıklarının dahi bu rejimle baki olduğunu unutarak, kanunsuz davranışları, aşırı talepleri ile sorumsuzca sosyal çalkantılara sebebiyet vermekte ve neticede hürriyetçi parlamenter demokratik rejimi yıpratmaktadır" Peki sayın sözcü; Tarişteki, Seydişehideki, İskenderundaki olaylar, çok mu kanuni? Alınmayan iş güvenliği yüzünden yılda yüzlerce işçimizin iş kazasında ölmesi, binlerce yurtsever teknik elemanların sürülmesi, yurt severlere işkence yapılması, sokaklarda adam kurşunlanması , sarı sendikaları besleyip işçinin referandum hakkının yok edilmesi, lokavt ilan ederek işçinin ailesiyle açlığa ve ölüme terkedilmesi çok mu kanunidir? . 


Ülkemize Emperyalizmle işbirliği halinde hakimolan yerli tekellerin sözcüleri kendi aralarındaki rekabetin sonucu ortaya çıkan iflasları da işçi 
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8 BU NEDENLE YAŞADIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE, EN 


BAŞTA İŞÇİ SINIFIMIZIN DEVRİMCİ SENDİKAL ÖR- 


GÜTLERİ OLMAK ÜZERE TÜM DEMOKRATİK KİTLE 


ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK TARİHİ GÖREVLER DÜŞMEK- 


TEDİR.ARTIK BU NOKTADAN SONRA KARARSIZLIK, TEKELCİ SERMAYEYE ÖZLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİR- 


MEK İÇİN CESARET VERMEKTEN BAŞKA BİR ANLAM TAŞIMAYACAKTIR. 


İSTİYOR ? 


sınıfının toplu sözleşmelerle talep ettiği ücret artışlarına bağlamaktadırlar. "Asil ve çalışkan Türk işçisinin anlayış ve inançları ile bağdaşmadığını kesinlikle bildiğimiz bu tip sorumsuz sendikacılığın bu yılın başından beri 45 işyerimizin kapanmasına neden teşkil ettiği hepimizin malümudur" "Böylesine bir ortama gelinmesine işverenlerimizin yeterli derecede organize bir güç olamamaları da büyük sebep teşkil etmiştir" deniyor ve işverenlerin organize güç olabilmeleri için şu öneriler getiriliyor. 

I-İşyerleri işveren sendikalarına üye olacaklardır. 

2-Toplu iş sözleşmesi işveren sendikaları tarafından yapılacaktır. 

3-İşveren sendikalarında grev lokavt fonları kurulacak ve bu fon konfederasyonda tesis edilecek merkezi ihtiyaç fonu ile irtibatlandırılacaktır. 

4-İşverenlerin sevk ve idare hakkına müdahaleye müsaade edilmiyecektir. 

5-Toplu iş sözleşmeleri Konfederasyonca tesbit edilecek prensiplere uygun şekilde aktedilecektir. 


FAŞİST DİKTATÖRLÜK 
VE DGM 


Burada durup düşünmek gerek. ÜlRemiz hakim sınıfları bir yandan ülkeyi Emperyalizmin açık pazarı haline getirmek, sömürü ve soygunu ortak yürütmek isterken diğer yandan bu işbirlikçi program - larını onaylamayıp oyunlarını bozacak olan işçi sınıfı ve tüm yurt severlere en azgın biçimde saldırmaktadırlar. 

Tekelleşmenin üst yapısını oluşturan hukuki örgütlenmeyi sağlarken sosyal muhalefeti susturmak yok etmek istemektedirler. "Fakat içinde yaşadığımız ideolojik tartışma ortamında, bu gerçeğin kavranmasını ümit etmek zordur" Derken hiç bir tartışmanın yapılmadığı halkımızın çıkarları doğrultusunda hiç bir sesin veya eylemin yapılamadığı bir ortamın özlemini dile getirmektedirler. Döktükleri işçi, öğrenci, öğretmen kanı, sokağa atılan , açlığa mahkum edilen iş kazası deyip öldürülen işçi ve emekçilere yapılan baskı zulüm terör yetmiyormuş gibi açık faşist diktatörlük kurmanın özlemi içindeler. 

MC iktidarının gündeme getirdiği ve zorlandığı D.G.M. meselesi hakim sınıfların bu özlem ve programları doğrultusunda ortaya atılmıştır. Geçtiğimiz günlerde yoğun çalışma ve bildirilerle kamuoyunu oluşturmaya çalışan hakim sınıflar geniş operasyonun bir parçası olarak D.G.M. kanununu meclisten geçirmenin gayreti içindeler. 

Bu gelişime karşı başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların, sendikal ve demokratik kitle örgütlerinin birleşerek mücadele etmeleri gerekmektedir. Devrimci, demokrat ve yurtseverlerin görevi bu birliği sağlama doğrultusunda çalışmak ve mücadele etmektir. 


YURTSEVERLERE DÜŞEN GÖREV 


Yurtsever ve Devrimciler için, artık bu noktadan sonra yılgın ve kararsız tavır almak, tekelci sermayeye özlemlerini gerçekleştirmek için cesaret vermekten başka bir anlama gelmiyecektir.Bu nedenle yaşadığımız şu günlerde, en başta işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerine büyük tarihi görevler düşmekredir . Bugün İşçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütünün, alacağı tutarlı ve kararlı bir tutum tüm ülkede başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm çalışanları, öğretmen, memur, teknik eleman, öğrenci vediğer emekçi yığınları aktif tavır almaya yöneltecek, böylece tekelci sermayenin hızla artan faşist saldırganlığınu dur denilebilecektir. 


TMMOB Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubelerince 19.8.1976 günkü Denizli depremi ile ilgili olarak yerinde yapılan inceleme, henüz tam tespitler yapılamadığından daha çok gözlemlere dayanmaktadır . Yerleşme ve yapı sorunlarına ilişkin bu gözlemleri şöyle sıralayabiliriz. 


Denizli ülkemizin İ.ci derece deprem bölgesi içinde bulunmaktadır. Bu güne kadar çeşitli deprem merkezlerinin etkisi altında kalmış, 


1886'da Denizli-Uşak depreminde ve 


geçirdiği sonl9?.8.1976 günkü sarsıntida “Deprem merkezi" olmuştur. Son depremin şiddeti 4.6 derecesindedir . 

Depremin yarattığı hasar, diğer deprem gören kentlerimizde olduğu gibi, kentin belirli bölgelerinde ve aynı hatalı yapılarda yoğunlaşmaktadır. 


Yerleşme düzeni ile topografik ve jeolojik yapının ilintisinin dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkan gelişme yönlerinde, gerekli zemin incelemelerinin yapılmamış olması ve gerekli yapı sistemlerinin kullaonılmoması ,orta derecedeki (4,6) depremde dahi maddi hasarın yükselmesine neden olmuştur. Çöken bina sayısı çok olmamakla beraber ciddi hasar gör- 

o müş bina sayısı oldukça kabarıktır. 


Kentin değişik bölgelerinde hemen hemen aynı yapı sistemi (geleneksel Osmanlı karkası) uygulanmasınarağmen hosor gören yapılar kentin belirli mahallelerinde yoğunloşmiştir, Örneğin Gürcan, Hatipoğlu 


Pelitlibağ, İstiklal, Deliktaş gibi mahallelerdeki yapılar daha fazla hasar görmüşlerdir. Hatalı yer seçiminin bu kadar tecrübeye rağmen sür - dürülmesinin Denizli kentimizde somut bir örneğini şöyle verebiliriz: Sırakapılar denen mahalle bundan önceki etkisi altında kaldığı bir depremde çok hasar görmüş ve sakinleri burayı boşaltıp "Denizliler" adı altında, kentdişında bir köy kurmuşlardır. Ancak bu mahalde depremin etkileri unutulduktan sonra ilgili ku- 


ruluşlarca herhangi ciddi önlemler 


alınmadan gelişi güzel yerleşilmiştir. 


Bu gün de ağır hasar gören mahallelerden biridir .Deprem öncesi ve sonrası hiç bir önlem alınmamıştır. 

1960 yılında imar planına 1968" 
lerdeyeni ek yerleşme bölgeleri düzenlenirken de zemin yapısının dikkate alınmadığı görülmektedir. Kentin boşalanları yamanarak - dolduru - larak gelişme yönleri belirlenmiştir . 
Ve bu tutum bugün de sürdürülmektedir. Örneğin bazı konut kooperatifleri için yer saptanmaktadır. Yer seçiminde kriter olarak sadece arazi fiatı dikkate alındığı için, arsa ofisi aracılığı ile elde:edilecek bazı hazine arazilerinin yerleşme olanlar içine alınacağı yerinde yapılan incelemeler sırasında öğrenilmiştir. Topografik yapı, zemin özellikleri ve yerleşme düzeninin hala bir bütün halinde düşünülmemesinin yanı sıra, uygulanan yapı teknolojisinin hata ları yapı malzemelerindeki kalite 


düşüklüğü (örneğin; Denizli ve çevresinde kullanılan tuğlanın yetersizliğidevamlı şikayet konusu olmakta, ancak malzeme bulamamanın çaresizliği içinde zorunlu kullanılmaktadır. bunların herhangi bir denetim den geçirilmemesi, yapı denetimini sağlıyacak imar ile ilgili kuruluşlardaki eleman yetersizliği ve sıralanan tüm sorunlara karşı yöneticilerin ilgisizliği devam etmektedir. 

Sönuç olarak, nüfusunun 96 50 


sinden fazlası- nın deprem etki alanın- 


da yaşayan vikemizde sepremden za- 


ror görenler kendi dertleri ile başbaşa 


kalmaktadır. Bu gün Den depre - minde zarar gören vatandaşların acil sorunları için dahi önlemler almakta yetersiz kalınmaktadır. Kiralar dep - rem öncesi rayiçlerinin yaklaşık (3) katına yükselmiştir . Kendi konutunu onarmak isteyenlere yardım yapılacağı söylenmekfedi: ır görmüş yapilarin onarılması için dohi yeterli 


eleman ve gerekli organizasyon yok = tur. Oysa çok hosa: görmüş, yıkılıp tekrar yapılması gerekli yapıların sa” yisi kabarıktır. Bunun için de çok iyi bir organizasyona ihtiyaç vardır. Şu anda, ikinci bir sarsıntıda çökmesi mutlak bazı ağır hasar görmüş yapıla - rı sahipleri kendi başlarına ve yanlış bir biçimde onarmaya çalışmaktadırlar. Bu durum gözlemle saptanabil - diği haldeyöneticilerceher hangi bir uyarı ve çalışma yapılmamaktadır. 


Bugüne dek halkımızın depremlerde uğradığı büyük kayıpların 

başsorumlusu egemen sınıfların 

iktidarlarıdır ! 


Ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlasinindeprem etki alanları içinde yaşadığı bilinmektedir. Ancak, deprem kuşakları üzerindeki yerleşme birimlerinde bugüne kadar geçirilen deprem tecrübeleri ve sonuçlarının bir değerlendirilmesi yapılmamıştır. 

Bugüne kadarki bütün gelişmeleri değerlendirmek, ve uzun vadeli ve planlı çalışmaları başlatmak ve önlemler almak kaçınılmazdır. Oda olarak bu güne kadar bu konuda yapıl - 


ması gerekenleri defalarca tekrarla dık. Bu önlemlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 


o İmar planları yapılırken yerleşme alanlarının topoğrafik ve jeolojik yapisi göz önünde bulundurulmalı, yerleşme planları ile topografik ve jeolojik yapı ilintisi kurulmalıdır. 

o İnşaatlarda zemin karakteristikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

o Deprem yönetmeliğinin eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır. 

o Deprem konusunda başta teknik büro ve personel olmak üzere halkımız seviyesinde yaygın bir eğitim seferberliği açmak gereklidir. 

O Proje, yapı malzemesi ve işçiliğin yapıda oynadığı vahim önemi halka empoze edilmelidir. 

o Bölgesel koşullara, malzeme ve teknik bilgi olanaklarınca uygun bölgesel tip projelerin geliştirilmesine ve kamu yatırımlarının halkın örnek alabileceği tekniklerle gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. 

O Yapıüretimi ile ilgili kuruluşlarda yeniden bir organizasyona gidilmeli ve bu kuruluşlar teknik eleman açı- 


sından yeterli duruma getirilmelidir. | 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ODAMIZ ÇEŞİTLİ SORUNLAR VE OLAYLA 


imar iskan bakanlığı , halkımızın hayatı ile oynuyor ! 


İnşaat Mühendisleri Odası- Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulları Denizli'deki Depremle İlgili Olarak Yayınladıkları Bildiride Depremden 
En Çok Zarır Gören Yapıların, İnşot Yönetmeliğine Uygun Olmayan ve Mesleki Denetimden Uzak Yığma 
Binalar Olduğunu Söyledi. 


Yurdumuzdaki yapı üretiminin çağdaş teknik kurallara ve ülke gerçeklerine u ygun bir biçimde projelendirilmesi, yapıların sağlam, kullanışlı ve ekonomik inşa edilmesi için yıllardırmücadele vermekteyiz. Kamu yararına olarak yürütülmekte olan bu mücadele'nin en etkin yanını da vazgeçilmez denetim unsurlarından biri olan ORTAK BELGE uygulaması oluşturmaktadır. 

Teknik Hizmet Kalitesini düşüren ve ycpı üretimini çürük ve sağlıksız bir düzeye indiren tutum ve davranışlarla mücadele etmek meslek odalarının ve tüm teknik elemanların en önemli görevidir. 

Yapıların sağlam ve kullanışlı inşa edilmesi konusunda yürütülen mücadelenin sonucunda gerçekleştirilen ORTAK BELGE UYGULAMA 
DÜZENİ yıllardan beri iktidarlarca engellenmek istenmiştir. Bu olumsuz tutumun en son örneği İmar ve İskan 
Bakanlığının 21.4.1976 gün ve 4757 
sayılı ve 79 numaralı genelgesiyle verilmiştir. Bakanlık bu genelgeyle Odalarca yapılmakta olan vize işlemlerinin geçersiz olduğunu bildirmektedir. 


is 
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Y.S.E. ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİN- 
DEKİ İNŞAATTA MEYDANA GELEN 
İŞ KAZASIYLA İLGİLİ KAZA MA- 
HALLİNDE BİR BASIN TOPLANTISI 
DÜZENLEYEN MERKEZ YÖNETİM 
KURULUMUZ ,"BUBİRKAZA DEĞİL, 


CİNAYETTİR" DEDİ... 


Bu gün Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İşkazalarına karşı korunmayla ilgili yasalar yetersizdir. Ayrıca mevcut yasalarda hemen hiç uygulanmamaktadır .Bu konuda en basit önlemlerin bile alınmayışı Yüzünden, her yıl gerek inşaat sektöründe, gerekse öteki sektörlerde, salt ihmal ve tedbirsizlik yüzünden yüzlerce işçi can vermektedir. Yeraltı maden, montaj yükleme, boşaltma ve tekstil iş kolunda ölen ve yaralananların sayısı çok yüksektir. z 
Turkiye'de İşgüvenliği için çeşitli iş kollarında gerekli standart şartlar belirlenmemiştir. Bu nedenle “güvenlik koşulları hemen hiç bir iş kolunda sağlanmamaktadır. 


yen fasık da; 
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Bu alanda Odalarımızın gösterdiği hassasiyetin ne kadar yerinde olduğu son depremle bir kez daha kanıtlanmıştır. 

19 Ağustos günü Denizli'de meydana gelen depremle ilgili Odamız Temsilsilciliklerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, en çok hasar gören yapıların yönetmelik esaslarına uygun olmayan ve mesleki denetimden uzak binalar olduğu tesbit edilmiştir. 

Bundan önceki bütün depremlerde olduğu gibi Bakanlığın ve Hükümetin Denizli deprem bölgesine yaptığı yardımda yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca yetersiz miktarda sağlanan çadırların da vatandaşa para karşılığında dağıtıldığı tesbit edilmiştir. 

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de mesleki denetimin etkin bir biçimde sağlanması Odalarımızın olduğu kadar ilgili Bakanlıkların da görevidir. 

İmar ve İskan Bakanlığı, bu alanda Odalarla ortak mesieki denetimi sağlamak yerine, halkımızın hayatı pahasına mesleki denetim uygulamasını ortadan kaldırma çabası içindedir. 

Bütün bu sorumsuz uygulamalara ve baskılara rağmen, meslek Odaları olarak, halkımızın çıkarları doğrultusunda hareket eden yurtsever mahalli idarelerle ortak Mesleki Denetim uygulamasını yürütmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha Kamu Oyuna bildirmeyi görev sayıyoruz. 


kazası değil s cinayeti? 


resi ile, ilgili sendikanın sorumluluğu büyüktür. 

Çünkü yetersiz olmasına rağmen mevcut yesal sorumluluklarda yerine getirilmemiştir. Konfrolluk Şantiyede iş güvenliği ile ilgili şartname hükümlerini kapsayarı bir levhayı veya yazıyı tüm işçilerin okuya bileceği biçimde bir yere asması gerekiyordu. 

Alınması gereken asgari önlemler Yapi İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde belirlenmiştir. 

"MADDE 21-Kazıların her bölümü her gün en az bir defa yetkili ve sorumlu teknik bir elernan tarafından kontrol edilecek, çalışmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varıldığında durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir. 

MADDE 22-Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır. 

MADDE 23-Sertkaya,sert şist, kaya gre ve konglomesa gibi kendini tutabilen zeminler dışında derinliği 
1.5 metreden fazla olup, şevsiz yapılmak zorunluğu bulunan kazılarda 


ou 
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POLİTİK AMAÇLARLA İNŞAAT MÜHENDİSİ KIYIMINI GELENEK HALİNE GETİREN 


Orhan BATI, Haluk UMAR ve 
Mustafa UGUR Haysiyet 
Divanına Veriliyor ! 


İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, memleket kalkınmasına zarar verdikleri, işyerlerinde partizan tutum takındıkları ve mesleki tesanüdü bozucu tutum ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle; Karayolları 
Genel Müdürü Orhan Batı, Karayolları 3. Bölge Müdürü Haluk Umar, Karayolları 12. Bölge Müdürü Mustafa Uğur'u kesin ihraç talebiyle Haysiyet Divanı'na sevkediyor. 

Odamız üyeleri olan Karayolları 3. Bölge Müdürü Haluk Umar, Karayolları 12. Bölge Müdürü Mustafa Uğur tutum ve davranışlarıyla İ.M. O. 
Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirtilen "Memleket kalkınmasında ve her türlü Bayındırlık ve imar hareketlerinde milli gücün rasyonel bir surettekullanılmasınahizmetetmek..." 
ilkesine ters düşmüştür. 

Yukarıda adı geçen Odamız üyeleri, asli görevlerini ihmöl ederek politik çıkarlar uğruna inşaat mühendisleri kıyımını bir gelenek haline getirerek aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin (n) fıkrasında belirtilen "İnşaat Mühendislerinin mesleki faaliyet leri ve selahiyetlerini kullanmaları dolayısıyle maruz kalacakları her türlü haksızlık, şeref ve haysiyetlerini kıran muamelelere karşı bütün teşebbüsleri yapmak ve mesleki tesanüdü kuvvetlendirmek"ilkesine de ters düşmüşlerdir. 


Memurluk statülerini hiçe sayarak, mesleki statüleriyle hiçbir surette bağdaşıncyan bir tutum içine girerek, işveren durumundaki pozisyonlarını ve yasal sorumluluklarını savsaklayarak ve durumlarını kötüye kullanarak Yol-İş Sendikasına karşı yasadışı eylemlere girişmişler ve kendi siyasal görüşlerine uygun bir sarı sendika oluşturma çabası içine girmişlerdir. Öz-Yol-İşbu çabaların sonucunda ortayo çıkmıştır. Odamız üyesi Mühendis arkadaşlarımıza Öz- Yol- İş 


cidarlar uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak 
kalas başları,kazı üst kenarından 20 
cm. yukarı çıkarılacaktır. 

MADDE 25- (1.50) metreden daha derin clan kazı işlerinde işçilerin inipçıkmalor: için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini inip çıkma vasıtası olarak kullanmak yasaktır . 

MADDE 32- Kazı kenarlarına hiç bir nedenle ağırlık yüklenmiye - cektir. Kazıdan çıkan taş ve toprak kazı ağızdan en az | metre uzağa atılacaktır." 


Bu önlemlerin alınmadığı, gerek 5 işçinin ölümü gereksede basın mensupları ile yaptığımız tesbitte ortaya çıkmıştır. 

Y.S.E. Genel Müdürlüğünde her türlü mantık boyutlarını aşan tek- 


e üye işçi bulmaları yolunda baskı yapmışlardır. Yetişkin ve çalışkan iş - çileri politik nedenlerle ve yasa dışı olarak görevden uzaklaştırmışlardır. 

İlgililerin bu tutum ve davranışlarıda Oda Yönetmeliğinin sözü geçen maddesinini (r) fıkrasında belirtilen görevlerinden biri olan"... Üyelerinin her türlü mesleki usul, kaide ve kanunlara riayet edip etmediklerini kontrol etmek ve kanunlar çerçevesinde meslek disiplinini muhafaza etmek. İnşaat Mühendisliğinin terak - kisi ve memleket menfaatlerine hizmet etmesi şartlarına aykırı hareket edenler ile mesleki şerefi rencide edenleri takip ve zararsız hale getirmek" kuralını harekete geçirmeyi zorunlu hale getirmiştir. 

Sözü edilen yasa dışı tutum ve uygulamalar yüzünden sadece Karayolları 3. Bölgede geçen yılın aynı dönemine göre iş gerçekleşmesinde 
96 23'lük bir düşüş kaydedilmiştir. 
Temel görevlerinden biri yurt kalkınmasına katkıda bulunmak olan Odamızın böyle bir durumda yetkilerini kullanması bir yurtseverlik görevidir. 

Yine Karayolları 3. Bölge Müdürü Haluk Umar ve Karayolları 12. 
Bölge Müdürü Mustafa Uğur kendilerini tamamen politik bir çalışmaya vererek işçiler üzerinde yoğun bir baskı uygulamışlardır. Ehi! olmayan birçok işçiye salt politik neaenlerle iş sağlayarak yine İ.M. O Yönetme-İiğinin 4. Maddesi (i) bendinde belirtilen esasları ihlal etmişlerdir. 

Odamızın konuyla ilgili edindiği bilgiler ve Yol-İş Sendikası'nın sağladığı belgeler, ilgililerin yurt kalkınmasını baltaladıkları konusundaki görüşü doğrular niteliktedir. 

Durum böyle iken Odamız Yönetim Kurulu ilgili şahısların üyelikten kesin ihracı istemi ile Haysiyet Divanı'na verilmelerine oybirliğiyle karar vermiştir. 


nik eleman ve işçi kıyımında mevcut sendikanın ve işverenin ortak eylemi, herkes tarafından bilinmektedir. Eskiden beri İşveren farafında yer alarak çalışanlara ihanet içinde bulunan adi geçen sendika ve işveren bu cinayetin baş sorumlusudurlar , Ortada koza değil, tedbirsizlik ve kayıtsızlık yüzünden işlenmişbir cinayet vardır. 

İnşaat Mühendisleri Odası, Genelde, işçi Sağlığı ve İş Kazalarına karşı korunmayla ilgili olarak mevzuatın yeniden gözden geçirilerek uygulanması ve özelde de buradaki cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılması için mücadele edecektir, 


Önerimiz, bu cinayet sorumlularının cezalandırılması ve ölen işçi- 


lerin ailelerine yeterli tazminat ödenmesidir. 


İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin mesleki ve çeşitli kültürel konularda bilgilenmelerini arttırmaları ve yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli seminer, panel ve mesleki eğitim toplantıları düzenlemeye karar vermiştir. Bu amaçla hemen bütün illerdeki temsilciliklerimizde yapılacak olan seminerlerden ilk ikisinin konularını Hasır-Çelik ve Yeni Sömürgecilik teşkil etmektedir. Seminer ve bilgilenme toplantılar ına bundan sonra da devam edilecektir. 

Aynı şekilde Istanbul şubemiz Yönetim Kurulu da daha önceden de düzenlemiş bulunduğu bu tür çalışmaları önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde devam et - tirmeyi kararlaştırmıştır. 

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan Okul Sonrası Eğitim Konferansları (1) ve (2) den sonra 9 ve İl Kasım 
1976 tarihinde Hasır Çelik konusunda, bu eğitim konferansları dizisinin (3). sü yapılacaktır. Aralık ayı başlarında ise Betonarme Taşıma Gücü konulu (4).cü konferansla çalışmalar devam ettirilecektir. 

Bunun dışında, yeni ilave ve düzeltmelerle geliştirilmişolarak üyelerimizin yararına sunulmak için İstanbul Şubemiz tarafından tekrar basımı yapılan Statik Betonarme Proje Standartlar Kitabı'nın, Pratik Uygulaması adlı bir seminer de içinde bulunduğumuz Ekim ayının son haftasın- da Şube binamızda yapılacaktır. 

Bu seminerde kitabın içinde yeralan konular tek tek pratik örneklerle anlatılacak ve tartışması yapılacaktır. 

Ayrıca önümüzdeki ayın içinde "ikinci Boğaz Geçişi" "trofik sorununun temeli Nedir ve Nasıl çözümlenir" “Ücretler ve Geçim Şartları" konulu açık oturum ve seminerler düzenlenecektir. 


İNSAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ 


OKUL SONRASI EĞİTİM 
KONFERANSLARI (3) 


CELİK HASIR 


Çelik Hasırın Nitelikleri 
Teknolojik Yapı ve Kullanıldığı Yerler İlgili Şartnameler, Emniyet Gerilmeleri Çelik Hasırın Tipleştirilmesi ve Tipler Standart ve Depo Hasırı Tipleri 

Çelik Hasır-Kesit Tablosu Kullanılması Çelik Hasır-Ağırlık Tablosu 

Depo Hasırları 

Örneklerle Hasırların Yerleşimi 


2. Etriye Hasırları (Nümerik örnekler) Temel Hasırları (Nümerik örnekler) 
Perde Hasırları (Nümerik örnekler) 
B.A. İstinat Duvarları (Nümerik örnekler) Kirişsiz Döşemeler 


9-11 Kasım 1976 
saat: 18” 
yer : 

İMO İst. Sb. Halaskargazi 

Cad. no.309 Yılmazlar psi. 

kat.3 Osmanbey 


HER İKİ SEMİNERE AİT NOTLAR, İZLEYİCİ ÜYELERİMİZE DAĞITILACAKTIR... 


İNŞAAT 


ODA ÇALIŞMALARINDAN HABERLER 


ÜHENDİSLERİ ODASI 


TEMSİLCİLİKLERDE 


SERİ KONFERANSLAR 
DÜZENLED 


hasır celik 


yeni sömürgecilik 


4.10.1976 - Gaziantep 19.10.1976 - Bursa 

6.10.1976 - Adana 21.10.1976 - İzmit 29.9.1976 - Samsun 

7.10.1976 - Mersin 25.10.1976 - Zonguldak 8.10.976 - Ordu 

11.10.1976 - Antalya 2.11.1976 - Samsun 10.10.976 - Trabzon 

13.10.1976 - Denizli 4.11.1976 - Ordu 1.10.976 - Diyarbakır 

18.10.1976 - Eskişehir 6.İI .1976 - Trabzon 2.10.976 - Gaziantep 

4.10.1976 - Adana 

Konferans başlama saati |400'dür. 5.10.1976 - Mersin 


NOT: Konferanslar Temsilcilik binalarında yapılacaktır. 


Konferans başlama Saat 19.00'dur 


BETONAR 
PROJE 
STANDARD 

KITABI 


©0000 


İNSAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL SUBESİ 


STAT 


İnşaat Mühendisleri Odam Yeyinları 1976İ7 > 


cıktı... 


DÖŞEME HESAPLARI 
KİRİŞ HESAPLARI 
YÜK ANALİZLERİ 
NERVÜR HESAPLARI 
KOLON HESAPLARI 


FİATI: 60 TL 


O ZELZELE HESAPLARI o PERDE HESAPLARI 
O TEMEL HESAPLARI 
O KALIP PLANLARI 


O KOLON APLİKASYONU o KİRİŞ ÇİZİMLERİ 

O TEMEL ÇİZİMLERİ 

O MİMARİ ÇİZİMLER 


ÖDEMELİ İSTENEBİLİR 


ADRES: İ.M.O. Ist. Şb. HALASKARGAZİ CAD. NO:309 YILMAZLAR PASAJI K:3 


ŞİŞLİ-ISTANBUL 


statik betonarme proje standard 


kitabı 
PRATİK 


UYGULAMASI 


Tarih : 27 EKİM 1976 Çarşamba Günü 


Saat 
Yer 


Başlayacak ve Haftada İki Gün Yapılacaktır. 


: 18.30 

: İMO İstanbul Şubesi Binası 
Halaskargazi Cad. No. 309 
Yılmazlar Pasajı Kat.3 
Osmaonbey/ İSTANBUL 


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI 


Sayın Üye 


Odamızın 2. Olağanüstü Genel Kurulu 15 Ekim 
1976 tarihinde Saat 16-da İZMİRDE Büyük Efes Oteli 
Toəlantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantıya Oda Kimlik Belgenizle birlikte katılmanızırica ederiz. 
Saygılarımızla. 


MERKEZ YÖNETİM KURULU 


GÜNDEM l- AÇILIŞ (Oda Başkanı) 
2- BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ (1. Başkan, 2 Başkan yardımcısı 4 Sekreter) 
3- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
4- KAPANIŞ 


> 


i y 


4 


= 
A 


755:: 


2. 


— İTÜ ÖĞRENCİLERİ, ÜÇ AYA YAKIN BİR KAPATILMA DÖNEMİNDEN Sİ SONRA ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENİME AÇILMASIYLA BİRLİKTE, AKA- 


U r 
. Li üb 


DEMİK-DEMOKRATİK TALEPLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BOY-KOT KARARI ALARAK DEMOKRATİK BİR DİRENİŞ BAŞLATTILAR. İTÜ ÖĞRENCİLERİ TALEPLERİNİ ÖZELLİKLE ŞU DÖRT MADDEDE ÖZET-LİYORLARDI: l- ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA UYGULANMA OLANA - ĞI BULUNMAYAN İTÜ YÖNETMELİĞİNİN ANTİ-DEMOKRATİK 22. 
MADDESİ DEĞİŞTİRİLMELİ VE SAKLI HAK SİSTEMİ GETİRİLMELİ, 2- YAPIMI TAMAMLANAN MAÇKA'DAKİ İTÜ ÖĞRENCİ YURDU HE-MEN AÇILMALI, 3- FAŞİST SALDIRI VE CİNAYETLERİN TERTİPLEN-MESİNE "KATKIDA" BULUNMAKTAN BAŞKA BİR İŞLEVİ OLMAYAN POLİS KARAKOLLARI KALDIRILMALI, HÜVİYET KONTROLU ÖĞ-RENCİ TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR KO-Bu: ........ ai iii OLUŞAN DİR N- 


MİSYON TARAFINDAN YAPILMALI, 4- GECE ÖĞRENİMİNİN GÜN - DÜZE ALINMASIYLA MADDİ NEDENLERDEN ÖTÜRÜ "ÖĞRENİMİNİ BIRAKMA" ZORUNLULUĞUNDA KALACAK ÖĞRENCİLERE BURS VE YARDIM SAĞLANMALI YADA GECEÖĞRENİMİ DEVAM ETTİRİLME-LİDİR... İTÜ SENATOSU UZUN ZAMANDAN BERİ SÜRDÜRÜLEN BOYKOT ÜZERİNE ÖNCEKİ HAFTA TOPLANARAK ÖĞRENCİLERİ N TALEPLERİNİ ELE ALDI. ÖNE SÜRÜLEN İSTEKLERİN HAKLILIĞINI DEĞERLENDİREN İTÜ SENATOSU TALEPLERİ "KISMEN" KABUL ETTİ. 
ÖZELLİKLE, 1969 YILINDAN BERİ KALDIRILMASI İÇİN İTÜ ÖĞREN-CİLERİNİN UZUN MÜCADELELERLE DİRENDİKLERİ 22.MADDENİN İTÜ SENATOSU TARAFINDAN -YETERLİ OLMASA DA- ÖĞRENCİLER LEHİNE DEĞİŞİKLİĞE UĞRATILMASI SONUCU İTÜ'DEKİ BOYK OTA GEÇEN HAFTANIN BAŞINDA SON VERİLDİ... 


i Kapısında polisin arama yaptığı ve "sinek daə hi uçurtmadığı" İ.T.Ü. Gümüşsuyu binasının 29 
R Mayıs 1976 faşistler tarafından basılması ve Erdoğan 


: — YALÇINGİL"in dershanede katledilmesinden sonra 
9 İTÜ'de öğretime yönetimce 3 aydan fazla bir süre 
? — ara verilmişti. İTÜ 6 Eylül 1976'da tekrar öğretime 


açıldı. Daha öncelerden birikerek gelen bir yığın 

sorun varken bunlara yenileri eklendi. Gece öğreö timinin kaldırılması, öğretim süresinin kısaltılması. 
g vs. vs. gibi. 


Okulun açılmasından sonra öğrenciler sorunye larını tartışmak üzere bir genel forum yaptılar. Bu genel foruma öğrenci velileri giremedikleri daha doğrusu zorla içeri girmeleri engellendiği için iki temsilcileri katılabildi ve veliler İTÜ'de okuyan evlatlarının yanlarında olduklarını belirttiler, ODTÜ de, ADMM'da olduğu gibi. 


Genel Forumda: 

Okumak için herşeyden önce hayatta olmaları gerektiğini söyleyen öğrenciler faşist cinayetlerin tertiplenmesine katkıda bulunmaktan başka bir fonksiyonu olmayan, bunun en somut örneği Erdoğan YALÇINGIL'in olayında görülmüştür, polis karakollarının kaldırılmasını, kapıdaki kimlik kontrolünün öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite A de çalışanların oluşturduğu bir komisyonun yapmo-İ sını istediler. 


Gece öğrenimi vapan öğrencilerin bir çoğu- 
“nun okulu birakmak durumuyla karşı karşıya kaldığı belirtilerek gece öğretiminin tekrar konulmasını talep ettiler. 

İTÜ Öğrencilerinin, forumda tartışılan önemli sorunlarından biri de Yurt sorunuydu. 


db Büyük çoğunluğunu Anadolu'dan gelen yoksul 
| halk çocuklarının oluşturduğu İTÜ öğrencileri es- 
— İ kiden Gümüşsuyu Yurdunda kalıyoriardı. Bu yurdun 

) üb Mart döneminde kapatılmasıyla, okuldan uzak yurtlarda ve pahalı, sağlığa elverişsiz bodrum katlarında kalmak zorunda bırakıldılar. Oysa 1968 yı- 


- lında İTÜ senetasonun reform, programına alınarak “yapımına karar verdiği 800 kişilik Maçka Yurdu, delenlerin iki üç yılda tamamlandığı günümüzde 


ği 


amasının sorumluluğunu ise yetkililer birbirle- 


kredi yurtları kurumunun serumlu olduğutedir. 


naktadırlar. Üniversite yönetimi yurdun ya- 


İni - ev ol TNA 


Şu anda yurt binası bir bölümünün badanası ve temizlik işleri dışındo tamamlanmış durumdo bulunmaktadır. Şantiye şefinin belirttiğine göre çalişan elemanların azlığı yurdun tamamlanmasını geciktirmektedir. Öğrenciler can güvenliklerini sağlayacak ve kalacak yer sorunuyla, maddi sorunlarınıhafifletecek yurt binasının bir an önce açılmasını istemişler bunun için gerekirse inşaat işinde çalışabileceklerini belirtmişlerdir. 

Daha sonra öğrenci kıyım makinesi olan 22. 
Maddeye de değinen öğrenciler Anti-demokratik Üniversiteler yasasına bile aykırı olan bu maddenin kaldırılmasını ve bunun yerine saklı hak sisteminin getirilmesini istemişlerdir. 

Bu nedenle öğrenciler, sorunlarının çözüm - 


lenmesi ve kamuoyuna duyurulması amacıyla oybirí 


liğiyle boykot kararı almışlardır 


Öğrenciler ,daha sonraki günlerde birkaç de- 
. 


fa daha Genel Forum düzenleyerek aynı kararı tekrarlamışlar ve haklarını elde edinceye kadar boykotu sürdüreceklerini kamuoyuna ve İTÜ yöneticilerine duyurmuşlardır. 

Yüksek öğrenim gençliğinin tek demokratik kitle örgütü olan Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği (İYÖD)de 3 Ekim 1976 pazar günü bir yürüyüş ve miting düzenleyerek İTÜ öğrencilerinin haklı mücadelesini aktif bir şekilde desteklediğini kamuoyuna duyurmuş ve İTÜ yönetimini protesto etmiştir. ' 

İTÜ öğrencileriyle birlikte çok sayıda yüksek okul ve fakülte birim derneklerinin de katıldığı yürüyüş ve mitingde sık sık, son faşist baskı ve terörü protesto eden sloganlar atılmışhalka İTÜ boykotunun nedenlerini anlatan bildiriler dağıtılmıştır. 

Mitingde konuşmacılar, akademik-demokratik sorunların yanısıra ülkemizdeki son gelişmelere de değinmişler ve burjuvazinin- halkın gelişen bağımsizlik ve demokrasi mücadelesini kanla boğmaya, çalıştığını belirtmişlerdir. Çıkarılmak istenen DGM yasasının faşist terörün bir parçası olarak niteleyen konuşmacılar, Profilo işçilerinin şanlı direnişinin, tüm emekçi halkın kurtuluş mücadelesine ışık tuttuğunu ifade etmişlerdir. 

, Miting, tüm yurtsever ve devrimci kuruluşların İTÜ öğrencilerinin mücadelesine sahip çıkmaları ve destek olmalarının talep edilmesi ve direnişin başarıya ulaşıncaya kadur süreceğinin açıklanmasıyla son bulmuştur. 

İTÜ Öğrencilerinin özellikle 1969 yılından 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beri gündemden hiç inmeyen önemli bir sorunu, başarılı bir demokratik direniş sonucunda nihayet geçen hafta olumlu bir şekilde sonuçlandı. Sözkonusu sorun, 1969 yılında İTÜ'de uygulanmaya başlayan yeni anti-demokratik yönetmeliğin 22. maddesiydi Daha sonraları bazı değişikliklere da tabi tutulan yönetmelik ve 22. maddesiyle, İTÜ öğrencileri sürekli bir kıyıma uğrama durumuyla karşı karşıya bulunuyorlardı. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik koşullarda uygulanma olanağı olmadığı 

gibi, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasas'nın 54. maddesine de ters düşen yönetmeliğin bu 22 maddesine 

göre, 6 imtihan döneminde başarılı olamayan bir öğrenci -isterse son sınıfta olsun- okuduğu fakülte- den atılmaktaydı. Faşist katil sürülerinin üniversiteler de "can güvenliğini ve eğitim özgürlüğünü " yokettiği bir ortamda, burs, kredi, yurt, ücretsiz ders notu, teksir gibi sorunlarının çözümlenmediği 


koşullarda çeşitli maddi zorluklar içinde yüksek öğrenimlerini tamamlamaya çalışan öğrencilerden üstün bir başarı beklemek gerçekten saf bir hayalden öteye gidemezdi.Ve nitekim bu yönetmeliğin uygulanmaya başladığı 1969 yılından günümüze kadar geçen zaman, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilgili maddenin gerçeklerden tamamen kopuk olduğunu ve tamamen-öğrenci kiyımını amaçlayan, anti-demokratik bir yasa niteliğini taşıdığını ortaya koydu. 

ITU Öğrencilerinin şimdiye dek, kaldırılması veya değiştirilmesi defalarca boykot. açık oturum, miting ve yürüyüş gibi demokratik eylemlerle direndikleri 22. madde, nihayet geçen hafta 6 Ekim 
1976 günü yapılan İTÜ Senato toplantisinda ele alinarak, öğrenciler lehine çözüme ulaştırıldı. 6 
(3:3) imtihan dönemi hakkından ikinci 3'ü tekrar 6 
hakka çıkarılarak: bunlardan 3'ünün istendiği gibi tercih edilmesi kaoul edildi. Böylece İTÜ öğrencileri, uzun direnişleri sonucunda yurtsever öğretim üyelerinin de haklıbir talebi desteklemeleriyle başar iyo ulaştılar... 

Aynı toplantıda İTÜ Senatosu, öğrencilerin diğer bazı akademik-demokratik taleplerine de olumlu yaklaşımlarda bulunmuş; İTÜ öğrenci yurdunun "bir an önce açılması için gerekli kuruluşlar nezdinde teşebbüse geçileceği, gece öğreniminin gündüze alınmasıyla mağdur duruma düşen gece öğrencilerine maddi yardım imkanları sağlamak için girişimde bulunulacağı ifade edilmiştir... 

Böylece İTÜ öğrencilerinin bir süredir sürdürdükleri boykot sona ermiş ve İTÜ'de öğretim yeni - den başlamıştır. 
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